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De generaties van hemel & aarde: 2:4De generaties van hemel & aarde: 2:4 --4:264:26

Dit is de familiegeschiedenis van hemel en aarde, toen zij geschapen werden. Op de dag dat Jahweh God
aarde en hemel maakte- er was nog geen enkele veldstruik op de aarde en er was nog geen enkel
veldgewas opgekomen, want Jahweh God had het niet laten regenen op de aarde; en er was geen
aardwezen om de aardbodem te bewerken, maar waterstromen kwamen op uit de aarde en bevochtigde n
heel de aardbodem- toen vormde Jahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies
de levensadem in zijn neusgaten; zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Jahweh God
van oudsher, een ‘gaarde’ in Eden, en Hij plaatste daar het aardwezen, dat Hij gevormd had.
En Jahweh God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om
van te eten; ook de boom des levens, in het midden van de gaarde, en de boom van de kennis van goed
en kwaad. Een rivier kwam voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen.
En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofd stromen. De naam van de eerste rivier is Pison;
die is het die rond heel het land van Havila stroomde, waar het goud is. En het goud van dit land is goed;
ook is er balsemhars en de edel steen onyx. En de naam van de tweede rivier isGihon; die is het die rond
heel het landCusj stroomde. En de naam van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur.
En de vierde rivier is deEufraat. Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden
om die te bewerken en te onderhouden.
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En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten, maar van de boom
van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u daarvan eet,
zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is; Ik zal een hulp
maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren van het veld en alle
vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou; en zoals het aardwezen
elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. Zo gaf het aardwezen namen aan al het vee en aan
de vogels in de lucht en aan alle dieren van het veld; maar voor zichzelf vond het aardwezen geen hulp als
iemand tegenover hem. Toen liet Jahweh God een diepe slaap op het aardwezen vallen, zodat het in slaap
viel; en Hij nam een zijde weg en sloot de plaats toe met vlees. En Jahweh God bouwde de zijde
die Hij van het aardwezen genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar tot het manwezen.
Toen zei het manwezen: Deze is nu eindelijk been van mijn gebeente, en vlees van mijn vlees!
Deze zal mannin (echtgenote) genoemd worden, want uit de man (echtgenoot) is zij genomen.
Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen
tot één vlees zijn. En zij waren beiden naakt, de man en zijn vrouw, maar zij schaamden zich niet.
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Het verhaal hoe de harmonie in de ‘tempel gaarde’ van Jahweh verbroken werd

AA Schepping van het aardwezen: zijnharmonieuze relatiemet de aarde en zijn thuis in de gaarde,
waar hij vrijelijk voedsel heeft en toegang heeft tot de boom des levens (2: 4–17)

BB Schepping van de vrouw: haarharmonieuze relatiemet de man (2: 18–25)
CC Dialoog van de slang met de vrouw: misbruik relatieen verzoeking van haar (3: 1–5)

XX De rebellie tegen God en Gods onthulling ervan (3: 6–13)

C’C’ Oordeel over de slang: zijnvervloeking envijandige relatiemet de vrouw (3: 14-15)
B’B’ Oordeel over vrouw: haarontwrichte relatiemet de man (3:16)

A’A’ Oordeel over de man: zijnontwrichte relatiemet de vervloekte aarde en verdrijving uit zijn thuis
in de gaarde; hij moet nu zwoegen om voedsel te verwerven en heeft niet langer toegang
tot de boom des levens (3: 17–24)
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‘toen vormde Jahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem
in zijn neusgaten; zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Jahweh God van oudsher,

een ‘gaarde’ in Eden, en Hij plaatste daar het aardwezen, die Hij gevormd had. En Jahweh God liet allerlei
bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom
des levens, in het midden van de gaarde, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam
voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofd stromen.’

(Gen.2:7-10)

 Hetsamenvattende gezegdevan vers 8, wordt nu verderuiteengezet in de verzen 9-15

 Evenals het ‘aardwezen’ komen allerlei vruchtdragende bomenvoort uit ‘de aardbodem’

 2 bomen, die een ‘centrale rol’ hebben in het verdere verhaal,worden in de kijker geplaatst

 Belangrijke elementen inhet centrumvan Israëls eredienst, representerenbeidebomen!

 De boom des levens         schenkt die ‘eeuwig leven’ ofonderhoud die de eeuwige jeugd?

 Vaak wordt gedacht dat ‘het eten van de vrucht’meteen ‘eeuwig leven’ tot gevolg heeft…
‘Toen zei Jahweh God: Zie, de mens is geworden als één van Ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan,
laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!’

(Gen.3:22)
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 Het feit dat  God de levensadem inblaast, betekent niet dat de mens het leven nubezit

 De mens uit de aarde is ‘stoffelijk’ gecreëerd kwetsbaar,vergankelijk ensterfelijk

 De plaats in het midden, illustreert hoe ‘het leven genieten’centraalstaat in Gods gaarde

 Aan het ‘verouderingsproces’ kan men enkel door  het ‘eten van de vrucht’  ontkomen

Eengavedie Godalleenkan schenken, geen eigenschap die eigen is aan de (wonder)vrucht!

‘Wie overwint, hem zal Ik te eten geven van de Boom des levens, die midden in het paradijs van God staat.’
‘…aan beide zijden van de rivier was de boom van het leven, die twaalf vruchten draagt en elke maand

zijn vrucht geeft; en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de naties.’ (Opb.2:7; 22:2)
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‘De vrucht van de rechtvaardige is een boom des levens, maar wetteloosheid neemt levens weg.’
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‘Zij zullen huizen bouwen en erin wonen, zij zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten.
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(Gen.2:7-10)

 Wat wordt er precies met ‘goed en kwaad’ bedoeld?

 Zijn ‘goed’ en ‘kwaad’, enkel2 aparte begrippen ofof2 uitersten,met alles wat tussenin ligt?

 ‘goed en kwaad’ is een ‘merismemerisme’ vooralle ‘morele’ kennis  die noodzakelijk is …

 Alleen God is ‘goed’ en bezit  dusals enigeals enige, de autoriteit en de noodzakelijke ‘kennis’  om…

 De boom staat voor de kennis en de macht diealleenbij God behoren

 Kennisvan ‘goed en kwaad’ representeert ‘wijsheid’ & ‘inzicht’

 onderscheidingsvermogen          wat levensbevorderlijk of levensverhinderend, schadelijk is

 De mens is vanGods openbaring afhankelijk om kennis, wijsheid en inzicht te verwerven!

‘toen vormde Jahweh God het aardwezen uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem
in zijn neusgaten; zo werd het aardwezen tot een levend wezen. Ook plantte Jahweh God van oudsher,

een ‘gaarde’ in Eden, en Hij plaatste daar het aardwezen, die Hij gevormd had. En Jahweh God liet allerlei
bomen uit de aardbodem opkomen, begerenswaardig om te zien en goed om van te eten; ook de boom
des levens, in het midden van de gaarde, en de boom van de kennis van goed en kwaad. Een rivier kwam
voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier hoofd stromen.’

(Gen.2:7-10)

 Wat wordt er precies met ‘goed en kwaad’ bedoeld?

 Zijn ‘goed’ en ‘kwaad’, enkel2 aparte begrippen ofof2 uitersten,met alles wat tussenin ligt?

 ‘goed en kwaad’ is een ‘merismemerisme’ vooralle ‘morele’ kennis  die noodzakelijk is …

 Alleen God is ‘goed’ en bezit  dusals enigeals enige, de autoriteit en de noodzakelijke ‘kennis’  om…

 De boom staat voor de kennis en de macht diealleenbij God behoren

 Kennisvan ‘goed en kwaad’ representeert ‘wijsheid’ & ‘inzicht’

 onderscheidingsvermogen          wat levensbevorderlijk of levensverhinderend, schadelijk is

 De mens is vanGods openbaring afhankelijk om kennis, wijsheid en inzicht te verwerven!
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‘Een rivier kwam voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofd stromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land vanHavila stroomde,
waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edel steen onyx.
En de naam van de tweede rivier isGihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomde. En de naam
van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is deEufraat.’

(Gen.2:10-14)

 In deze benadering isvers 10 -14, een  ‘uitgebreide’ nadere verklaring vanvers 6

‘maar waterstromen kwamen op uit de aarde en bevochtigden heel de aardbodem’

 De waterstromen zijn in deze, ‘het grondwater’ datalle rivieren van de aarde voedt

‘De aarde is van Jahweh en al wat haar vervult, de wereld en wie daarin wonen.
Want hij heeft haar op zeeën gegrond, op rivieren gevestigd.’ (Psalm 24:1,2)

 InEzechiël 28worden deze ‘edelstenen’ aangetroffen inEden de gaarde van God

‘Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning vanTyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt Jahweh de Heer:
… u was in Eden, de gaarde van God. …U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van

fonkelende stenen. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld,
en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, …’ (Ezech.28:12,13,14,16)

‘Een rivier kwam voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofd stromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land vanHavila stroomde,
waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edel steen onyx.
En de naam van de tweede rivier isGihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomde. En de naam
van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is deEufraat.’

(Gen.2:10-14)

 In deze benadering isvers 10 -14, een  ‘uitgebreide’ nadere verklaring vanvers 6

‘maar waterstromen kwamen op uit de aarde en bevochtigden heel de aardbodem’

 De waterstromen zijn in deze, ‘het grondwater’ datalle rivieren van de aarde voedt

‘De aarde is van Jahweh en al wat haar vervult, de wereld en wie daarin wonen.
Want hij heeft haar op zeeën gegrond, op rivieren gevestigd.’ (Psalm 24:1,2)

 InEzechiël 28worden deze ‘edelstenen’ aangetroffen inEden de gaarde van God

‘Mensenkind, hef een klaaglied aan over de koning vanTyrus, en zeg tegen hem: Zo zegt Jahweh de Heer:
… u was in Eden, de gaarde van God. …U was op Gods heilige berg, u wandelde te midden van

fonkelende stenen. Door de overvloed van uw handel vulde men uw midden met geweld,
en ging u zondigen. Daarom verbande Ik u van de berg van God, …’ (Ezech.28:12,13,14,16)
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‘Een rivier kwam voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofd stromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land vanHavila stroomde,
waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edel steen onyx.
En de naam van de tweede rivier isGihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomde. En de naam
van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is deEufraat.’

(Gen.2:10-14)

 In deze benadering isvers 10 -14, een  ‘uitgebreide’ nadere verklaring vanvers 6

‘maar waterstromen kwamen op uit de aarde en bevochtigden heel de aardbodem’

 De waterstromen zijn in deze, ‘het grondwater’ datalle rivieren van de aarde voedt

 Het beeld van Eden, Gods tempelpaleis & tempelgaarde Ezechiël 47:1-12

‘Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de
drempel van het huis naar het oosten, Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde
mij , …in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de Man
naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el …Het zal gebeuren
dat alle levende wezens …overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel
vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.’

‘Een rivier kwam voort uit Eden om de gaarde te bevochtigen. En vandaar splitste hij zich en vormde vier
hoofd stromen. De naam van de eerste rivier is Pison; die is het die rond heel het land vanHavila stroomde,
waar het goud is. En het goud van dit land is goed; ook is er balsemhars en de edel steen onyx.
En de naam van de tweede rivier isGihon; die is het die rond heel het land Cusj stroomde. En de naam
van de derde rivier is Tigris; die loopt ten oosten van Assur. En de vierde rivier is deEufraat.’

(Gen.2:10-14)

 In deze benadering isvers 10 -14, een  ‘uitgebreide’ nadere verklaring vanvers 6

‘maar waterstromen kwamen op uit de aarde en bevochtigden heel de aardbodem’

 De waterstromen zijn in deze, ‘het grondwater’ datalle rivieren van de aarde voedt

 Het beeld van Eden, Gods tempelpaleis & tempelgaarde Ezechiël 47:1-12

‘Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde water uit, van onder de
drempel van het huis naar het oosten, Vervolgens bracht Hij mij naar buiten via de noorderpoort en leidde
mij , …in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de rechterzijde borrelde water. Toen de Man
naar het oosten naar buiten ging, was er een meetlint in zijn hand. Hij mat duizend el …Het zal gebeuren
dat alle levende wezens …overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel
vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden en leven.’
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‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 Na de uitweiding, volgt nu devervulling van Gods projecten debijhorende verordeningen

 ‘zetten’ in de gaarde         bewerken/dienen ((ʿābadāʿbad)) en te onderhouden / bewaren ((šāmaršāmar))

 Bewerken & onderhouden wijzen op hetcultiverencultiveren van de aardbodem in al zijn onderdelen

 Beiden samenbeschrijven in ‘Mozes’ de dienst van de priesters in de tent van God
‘Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen (šāmar), vóór de tent van ontmoeting,
om de dienst van de tabernakel te verrichten. (ʿābad) En zij moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van
de tent van ontmoeting, en de taak van de Israëlieten vervullen (šāmar)door de dienst van de tabernakel te
verrichten. (ʿābad) ’ (Num.3:7-8,vgl:8:26; 18:7)
‘Achter Jahweh, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet ubewarenbewaren (šāmar)
en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet udienendienen (ʿābad) en u aan Hem vasthouden. (Dt.13:4)

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 Na de uitweiding, volgt nu devervulling van Gods projecten debijhorende verordeningen

 ‘zetten’ in de gaarde         bewerken/dienen ((ʿābadāʿbad)) en te onderhouden / bewaren ((šāmaršāmar))

 Bewerken & onderhouden wijzen op hetcultiverencultiveren van de aardbodem in al zijn onderdelen

 Beiden samenbeschrijven in ‘Mozes’ de dienst van de priesters in de tent van God
‘Zij moeten zijn taak en de taak van heel de gemeenschap vervullen (šāmar), vóór de tent van ontmoeting,
om de dienst van de tabernakel te verrichten. (ʿābad) En zij moeten zorg dragen voor al de voorwerpen van
de tent van ontmoeting, en de taak van de Israëlieten vervullen (šāmar)door de dienst van de tabernakel te
verrichten. (ʿābad) ’ (Num.3:7-8,vgl:8:26; 18:7)
‘Achter Jahweh, uw God, moet u aan gaan, Hem moet u vrezen, Zijn geboden moet ubewarenbewaren (šāmar)
en Zijn stem gehoorzamen; Hem moet udienendienen (ʿābad) en u aan Hem vasthouden. (Dt.13:4)
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‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 Heilig ‘bewaren’ vanordeen ‘beschermen’ tegenvreemde invloeden chaos&verderf

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 Heilig ‘bewaren’ vanordeen ‘beschermen’ tegenvreemde invloeden chaos&verderf
‘Maar wat voor wijze mannen ook mogen denken over het doel van de schepping en wat de officiële
leringen ook mogen zijn over de manier waarop de schepping tot stand kwam, er was de universele
overtuiging dat wat in ‘het begin’ was gerealiseerd, bewaard moest blijven. Voor sterfelijke mensen was
de meest essentiële taak van het aardse leven, ervoor te zorgen dat de orde van het universum
in stand werd gehouden. De oude kosmologieën waren het erover eens dat voordat de wereld werd
geschapen,  er duistere krachten van chaos bestonden. En dat ze, hoewel ze bij de schepping waren
teruggedreven naar de buitenrand van de wereld, toch een aanhoudende bedreiging bleven die
de wereld konden binnendringen. De mogelijkheid van een dergelijke catastrofe kon alleen worden
afgewend, door de acties van goden en mensen, die samenwerken om de scheppingsorde te bewaren.
Die orde omvatte het evenwicht in het universum, het harmonieus  samen bestaan in al zijn elementen
en zijn essentiële cohesie tot behoud van alle gecreëerde vormen, dat werd samengevat in het woord
Ma'at.’ ( J. EdwardPlumley – Anglicanpriest, Academic&Egyptologist)



Creatie van de mens & de gaarde van Jahweh GodCreatie van de mens & de gaarde van Jahweh God

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 We leren hier dat mensen gecreëerd zijn totvrijheid engehoorzaamheid

 Door ‘gehoorzaamheid’bewaartde mens zijn vrijheid envoorkomteen vroegtijdige dood

 Het verbod lijkt qua ‘vorm’op de tien woorden, het ‘verdict’ is karakteristiek voor de Wet

 Geen toeval Gods Wet wordtvergelekenmet de boom van kennis van goed&kwaad
‘De wet van Jahweh is volmaakt, doet de ziel herleven; het getuigenis van Jahweh is betrouwbaar, schenkt
de eenvoudige wijsheidwijsheid. De voorschriften van Jahweh zijn waarachtig, verheugen het hart; het gebod van
Jahweh is zuiver, het verlicht de ogenhet verlicht de ogen.’ (Ps.19:7,8)

 Dit is wat de mensbuitenJahweh God om, meent te verkrijgen, door te etenvan de vrucht

 De mens isniet tevreden met de vrijheid die hem gegeven is,en streeft naar meer…

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 We leren hier dat mensen gecreëerd zijn totvrijheid engehoorzaamheid

 Door ‘gehoorzaamheid’bewaartde mens zijn vrijheid envoorkomteen vroegtijdige dood

 Het verbod lijkt qua ‘vorm’op de tien woorden, het ‘verdict’ is karakteristiek voor de Wet

 Geen toeval Gods Wet wordtvergelekenmet de boom van kennis van goed&kwaad
‘De wet van Jahweh is volmaakt, doet de ziel herleven; het getuigenis van Jahweh is betrouwbaar, schenkt
de eenvoudige wijsheidwijsheid. De voorschriften van Jahweh zijn waarachtig, verheugen het hart; het gebod van
Jahweh is zuiver, het verlicht de ogenhet verlicht de ogen.’ (Ps.19:7,8)

 Dit is wat de mensbuitenJahweh God om, meent te verkrijgen, door te etenvan de vrucht

 De mens isniet tevreden met de vrijheid die hem gegeven is,en streeft naar meer…
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‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 De ‘wijsheidstraditie’ verklaart dat Godalleenwijsheid bezit

‘Jahweh geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.’
‘Jahweh bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.’ (Spr.2:6; 8:22)

 Warewijsheid        alleen door ‘ontzag voor Jahweh’ (relatie),niet door hetonafhankelijk te grijpen

‘Vrees voor Jahweh is het beginsel van de kennis’ (Spr.1:7)

 De historische vraag         Wat kan de mens door het eten van de vruchtpreciespreciesverkrijgen?

 Verkeerde vraag;het gaat om ‘zelfredzame autonomie’! Onafhankelijke autonome kennis

 De mens kan nooitwaarlijk mens zijnwaarlijk mens zijn,als hij zelfstandig en autonoom wil zijn        brengt ‘dood’

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 De ‘wijsheidstraditie’ verklaart dat Godalleenwijsheid bezit

‘Jahweh geeft immers wijsheid, uit Zijn mond komen kennis en inzicht.’
‘Jahweh bezat Mij aan het begin van Zijn weg, al vóór Zijn werken, van oudsher.’ (Spr.2:6; 8:22)

 Warewijsheid        alleen door ‘ontzag voor Jahweh’ (relatie),niet door hetonafhankelijk te grijpen

‘Vrees voor Jahweh is het beginsel van de kennis’ (Spr.1:7)

 De historische vraag         Wat kan de mens door het eten van de vruchtpreciespreciesverkrijgen?

 Verkeerde vraag;het gaat om ‘zelfredzame autonomie’! Onafhankelijke autonome kennis

 De mens kan nooitwaarlijk mens zijnwaarlijk mens zijn,als hij zelfstandig en autonoom wil zijn        brengt ‘dood’
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‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 ‘stervende stervenstervende sterven’ niet alleen sterven, maar uiteindelijk wat het NT. de 2e dood noemt…

 Incontrast met het 7voudig refrein watGodnietgoedvindtaande situatie v/h aardwezen

 Helper / hulp         verwijst overwegendnaar ‘Goddelijke bijstand’

 Hoeft niet te betekenen dat de ‘helper’sterker is dan de ‘geholpene’ alleenniet opgewassen

 Heeftnoodaan een ‘helper’ diecomplementair is, diede zwakhedenvan de ander aanvult

 Niets suggereert een ‘ondergeschikte status’ aan degene diegeholpenwordt!

 Maar dan lijkt het verhaal een andere richting uit gaan, de vorming van landdieren &vogels!

‘Jahweh God nam het aardwezen, en zette het in de gaarde van Eden om die te bewerken en te
onderhouden. En Jahweh God gebood het aardwezen: Van alle bomen van de gaarde mag u vrij eten,
maar van de boom van de kennis van goed en kwaad, daarvan mag u niet eten, want op de dag dat u
daarvan eet, zult u stervende sterven. Ook zei Jahweh God: Het is niet goed dat het aardwezen alleen is;
Ik zal een hulp maken als iemand tegenover hem. Jahweh God vormde uit de aardbodem alle dieren
van het veld en alle vogels in de lucht, en bracht die het aardwezen om te zien hoe die ze noemen zou;
en zoals het aardwezen elk levend wezen noemen zou, zo zou zijn naam zijn. ’ (Gen.2:15-19)

 ‘stervende stervenstervende sterven’ niet alleen sterven, maar uiteindelijk wat het NT. de 2e dood noemt…

 Incontrast met het 7voudig refrein watGodnietgoedvindtaande situatie v/h aardwezen

 Helper / hulp         verwijst overwegendnaar ‘Goddelijke bijstand’

 Hoeft niet te betekenen dat de ‘helper’sterker is dan de ‘geholpene’ alleenniet opgewassen

 Heeftnoodaan een ‘helper’ diecomplementair is, diede zwakhedenvan de ander aanvult

 Niets suggereert een ‘ondergeschikte status’ aan degene diegeholpenwordt!

 Maar dan lijkt het verhaal een andere richting uit gaan, de vorming van landdieren &vogels!




